Dag klasvriendjes

Nog 2 nachtjes slapen en het is zo ver ... Jouw eerste stapjes in de lagere school. Spannend!
De juffen van het eerste leerjaar zijn er alvast helemaal klaar voor. Jij ook?

Hopelijk hebben jullie heel veel zin om samen te starten. Zoals je in juni te
horen kreeg zit je bij mij, juf Jonie, in de klas. Misschien ken je mij al of
misschien ook helemaal niet. Geen zorgen, dinsdag nemen we de tijd om
elkaar te leren kennen!

Elke dinsdagnamiddag krijgen jullie een andere juf. Op dat moment ga ik in
de andere klassen langs om te werken rond media en ict met de kinderen.
De juf die op dat moment bij jullie zal zijn is juf Caroline De Smul.

Deze juf is ook zorgjuf en komt regelmatig langs in het eerste leerjaar om te
helpen.

Om de eerste schooldag viot te laten verlopen willen we vragen om onderstaande zaken mee te
brengen naar de klas. Wat niet op het lijstje staat krijg je op school om te gebruiken in de klas.

boekentas

lege herbruikbare drinkfles (Deze kan je vullen in de klas. Zo gebeuren er geen ongelukjes ©
in de boekentas.)

een stuk fruit en een koekje in een DOOSJE ZONDER papier (of 2 stukjes fruit)

boterhammen of een herinnering dat je warm blijft eten

2 kleine doosjes om je lettertjes/prentjes in te stoppen.

Goed humeur en heel veel zin om te leren en spelen!

Ben je nieuwsgierig hoe je nieuwe klas er zal uitzien? Dan kan je hieronder al eens binnengluren ...

Tot dinsdag!

juf Jonie & juf Caroline
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